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Vrienden Witte Kerkje Gasselte

Kerkenraad

Predikant

Mevr. H. Pool tel. 0599-513032 
Mevr. E.L. Vreugdenhil tel. 0599-564107 
 

Mevr. C. Scholten-van der Scheer
 tel. 0599-858939

Mevr. I. Helder tel. 06-51946521
Vacant

Mevr. Sjouke Wegman tel. 565442
Mevr. Blanka Rutgers tel. 0592-262828

Dhr. J. van het Hof
tel. 06-26766360 

Kerkrentmeesters NL 73 RABO 0321 1007 51
Diaconie NL 71 RABO 0321 1052 49
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
 NL 34 RABO 0321 1530 57

www.kerk-gasselte.nl

www.vriendenwittekerkjegasselte.nl

Ouderlingen

Ouderling-kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Diakenen

Zondagsschoolleiding

Verhuur kerkelijke gebouwen

Bankrekeningnummers

Website kerk

Website Vrienden Witte Kerkje

Koster

Dhr. J. van het Hof
tel. 06-26766360 

Dhr. A. Wegman tel. 0599-565442
Dhr. H. Braams tel. 0599-513032
Dhr. J.H.P. Tamminga tel. 06-42221255
e-mail: penningmeester@kerk-gasselte.nl

Ledenadministratie

Mevr. D. Meijeringh tel. 201092
e-mail: ledenadministratie@kerk-gasselte.nl

Ds. L. Roersma
Lutkenend 2 (De Weem)
9462 PN  Gasselte

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag;
bereikbaar onder nummer 06-11232923.
e-mail: predikant@kerk-gasselte.nl

Asverstrooiing

Dhr. J. Vermeer tel. 0592-263525

Iedereen 
is welkom!

Elke zondag 
10.00 uur

Voorzitter: Mevr. C. Scholten-van der Scheer
 tel. 0599-858939
Scriba: Mevr. E.L. Vreugdenhil 
 tel. 0599-564107
e-mail: scribaat@kerk-gasselte.nl
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Chaos
In de chaos van de tijd bestaat het gevaar dat je je-
zelf lam laat leggen. Oorlogen, de natuur die steeds 
verder in de war raakt, kinderen zonder toekomst. 
De puinhoop is te groot, je bent zelf slechts een 
minuscuul druppeltje water in die grote oceaan van 
het wereldtoneel. Wat kun je doen?

Golven
Zittend op een bankje in het museum Beelden aan 
Zee in Scheveningen voel ik een grote rust over 
me komen. Voor me zie ik het kunstwerk van Anna 
Oosting: ‘Breaking waves’. De van papier gevou-
wen golven rollen zich in een bijna hypnotiserende 
beweging als vanzelf op en uit. Maar liefst 97.560 
vouwtjes zitten er in dit kunstwerk. Ze heeft ze al-
lemaal zelf aangebracht, met de hulp van vrienden 
en familie. Honderden lange vellen papier zijn, met 
een wiskundige precisie, stuk voor stuk voorzien 
van al die vouwtjes. Aan elkaar verlijmd, ontstaan 
een soort slangachtige ‘wezens’. Anna Oosting is 
naast kunstenaar ook neuro-biologe en heeft vanuit 
die wetenschap ontdekt dat kleine verbindingen iets 
groots teweeg kunnen brengen in het brein. Dat zie 
je terug in haar kunstwerk ‘Braking Waves’. 

Breaking waves

Vouwtje voor vouwtje
Terwijl ik daar zit en het geheel op me in laat 
werken, bedenk ik dat het zo eigenlijk ook zou 
moeten zijn in alles. Als ieder mens nou eens één 
klein vouwtje aan zou brengen. Ieder die zich ver-
antwoordelijk voelt voor deze wereld en alles wat 
daarop leeft. Wat zou er dan gebeuren? Dan komt 
er een beweging op gang, waarvan wij ons in onze 
beperktheid geen voorstelling kunnen maken. Een 
golfbeweging die er wel degelijk is, die toch ontstaat. 
Ook al lijkt jouw aandeel een kleine rimpeling op 
het geheel. Laat je niet lam leggen door al het nega-
tieve nieuws en doe wat jij kunt doen. Met wat je in 
je hebt aan liefde en medemenselijkheid. Ook al is 
het dan ook vouwtje voor vouwtje.

Ze op YouTube: Docu’s aan zee | Ana Oosting - Breaking Waves 
in museum Beelden aan Zee

Allen wat rust in de zomermaanden toegewenst.
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Vanuit de kerkenraad

Met de Stichting Vrienden en vele vrijwilligers hebben we in april en mei stilgestaan bij 80 jaar vrijheid. Tege-
lijkertijd doen de verhalen van vroeger ons stilstaan bij het heden. Niet overal in de wereld is het zo vredig 
als bij ons. Soms is er zo weinig nodig om ruzie over te maken. Wat doen wij als er een offer van ons ge-
vraagd wordt? Zitten we bij de pakken neer, of kiezen we voor actie?

We hebben Pasen gevierd – de opstanding van de Heer. De natuur om ons heen komt weer tot leven. De 
bomen worden groener, de bloemen gaan weer bloeien. En in Gasselte kun je in ieder geval de bijen en de 
vogels nog duidelijk horen. Laten we positief naar de toekomst blijven kijken, vertrouwend op God.

Ook over het geloof bereiken ons positieve geluiden. Jongeren, geboren tussen 1997 en 2012 staan voor 
het eerst weer meer open voor God dan de generatie voor hen. We zien dat zelf aan het toenemend aantal 
volgers van het Witte Kerkje op Instagram (bijna 300). Dat betekent nog niet direct dat ze de kerk massaal 
opzoeken. Jongeren zoeken God vooral buiten de muren van de kerk; in de natuur, in de kunst en muziek. 
Juist nu de wereld om hen heen zoveel onzekerder wordt, gaan ze op zoek naar zingeving, naar persoonlijke 
levensvragen. Het geloof in Jezus begint met een ervaring. 

Als kerkenraad zijn we bezig met de uitwerking van het beleidsplan voor de kerk in Gasselte. De toekomst 
van onze kerk ziet er op het eerste gezicht niet rooskleurig uit. We vergrijzen en er zijn in onze kleine kring 
steeds minder mensen die nog mee kunnen helpen. We proberen de zorg voor ouderen en zieken zo goed 
mogelijk handen en voeten te geven. En we verkennen de samenwerking met kerken uit omliggende dorpen.

In het Beleidsplan schrijven we dat we als kerk van betekenis willen zijn in het dorp. We ondersteunen als 
kerk initiatieven van naoberhulp uit het dorp. En in onze gemeente is iedereen welkom, dus ook de jongere 
generatie die nog niet precies weet wat Jezus hen te bieden heeft. We gaan proberen hen ook aan te spre-
ken op hun eigen manier en eigen terrein. Hoe weten we nog niet precies, maar als we ervoor openstaan, 
mogen we geloven dat het gaat lukken. En heb jij, hebt u een suggestie, laat het ons vooral weten.

Ondertussen hebben kerkenraad en college van kerkrentmeesters op 7 mei ook over aardse zaken, zoals 
de fi nanciën gesproken. Zoals op de gemeenteavond in maart al gepresenteerd is, verwachten we in 2027 bij 
ongewijzigde omstandigheden onvoldoende liquiditeit (direct beschikbaar geld) te hebben om de rekeningen 
te kunnen betalen. De kerkenraad en college van kerkrentmeesters hebben de verschillende opties om het 
geld op de bank aan te vullen, op hoofdlijnen besproken, ook tegen het licht van het beleidsplan. Afgespro-
ken is dat het college van kerkrentmeesters een optie voor de korte termijn (tot 2027) uitwerkt. Deze 
zullen we op een gemeente-avond in september aan de gemeente voorleggen. En tegelijk zullen we dan een 
stappenplan voorleggen hoe we tot keuzes voor de lange termijn gaan komen. 

De datum voor de gemeenteavond zullen we voor de zomervakantie bekend maken.

Namens de kerkenraad 

Catrien Scholten 
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Activiteiten Witte Kerkje Gasselte
- Zondagmiddag 15 juni houdt het koor Tonegido uit Gasselte haar voorjaarsconcert. Een gevarieerd 
programma met liederen o.l.v. dirigent Peter Stam en met begeleiding op de piano door Margreet Puite. Aan-
vangstijd is  14:30 uur, de toegang is gratis, een vrije gift aan het eind is welkom. Alle informatie over het 
koor: www.zangvereniging-tonegido.nl

- Zondagmiddag 22 juni: concert ‘’A Celtic Harp Dream’’ door harpiste Regina Ederveen (Kelti-
sche harp). Aanvang: 15.00 uur. De toegangsprijs is 10 euro (incl. koffi e/thee).

- Zondagmiddag 29 juni houdt Ma Musica, een vrouwenkoor uit Borger een 
concert in het Witte Kerkje. Ma Musica uit Borger zingt o.l.v. Tamara Boiko meer-
stemmige, hoofdzakelijk licht klassieke en romantische liederen van onder andere 
Bortnianski, Fauré, Franck, Jenkins, Purcell, Mozart en Mendelssohn met af en toe 
uitstapjes naar oudere (Bach, Händel) of juist nieuwere muziek. Alle stukken wor-
den zoveel mogelijk in de originele 

taal gezongen. Aanvangstijd 

is  14:00 uur, de toegang is gratis, 
een vrije gift aan het eind is welkom. Informatie over het koor: 
https://www.mamusica.nl/

- Kerk open tijdens Kerkenpad 2025. Op de woensda-
gen 16, 23, 30 juli en 6 augustus is de kerk geopend van 
10 - 17 uur. Kerkenpad is een oud concept, waarbij een aantal 
kerken tegelijk open is en er een route langs de kerken is uit-
gezet. De volgende kerken nemen deel: Anloo, Rolde, Gieten, 
Gasselte. Er wordt nog gezocht naar activiteiten in de kerk tij-
dens de openstelling bv kunstenaars die schilderen, mensen die 
muziek maken. Suggesties welkom bij de koster.

- Op woensdag 9 juli tijdens de Oostermoer optocht rijdt een wagen mee met een replica van 
het Witte Kerkje

- Zondagmiddag 14 september 2025: ‘Laatjes 
met liedjes’ 

- Muzikale voorstelling voor mensen van 6 tot 
106 door 

Bette Westera en gitarist Diederik van Essel.

Met een kleurig ladekastje vol liedjes komen kinderboe-
kenschrijver Bette Westera en

gitarist Diederik van Essel naar Gasselte. In hun laatjes 
zitten liedjes en gedichten uit boeken van Bette. Het 
publiek kiest de laatjes en draagt op die manier bij aan 
vorm en inhoud van de

voorstelling. Kijk op www.bettewestera.nl voor meer 
informatie over Bette en haar boeken.

Aanvangstijd: 14:15 uur. 
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Van de zondagsschool

De afgelopen tijd stond in het teken 
van de dag voor en rondom Pasen. Juf 
Blanka heeft in de vorige verbinding 
mooi en duidelijk uitgelegd wat de tijd 
tussen Palmpasen en de Pasen inhoudt.

Met Pasen was er weer een super ge-
zelligontbijt met de kinderen. Er werd 
eitje tik gespeeld en dit jaar was het 
jongste kind Sam de grote winnaar het 
mooist versierde ei was dit jaar van 
Sebas allebei van harte gefeliciteerd 
met jullie prijzen. Natuurlijk mocht elk 
kind een prijs uitzoeken!

Nu hebben we nog maar twee keer 
zondagsschool, 25 mei en 15 juni. Zon-
dag 15 juni is tevens de sluitingsdienst 
en dan nemen we afscheid van Sjoerd 
Rothe. Na de sluitingsdiens heeft de 

zondagsschool altijd haar 
jaarlijkse uitje. We gaan altijd 
naar de zandkuil en daar spe-
len de kinderen allerlei leuke 
spellen, zoals verstoppertje 
en maken ze een boom-
hutje…. Leuk is altijd als er 
ouders mee willen en ook 
wat lekkers voor die ochtend 
maken.

Op het einde van de buiten-
dag luiden we de vakantie in. 
We zien elkaar dan weer in 
september bij de openings-
dienst.

Namens de kinderen en 
leidsters wenst de zondags-
school iedereen een fi jne 
zomer toe!!!
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Gemeenteavond 17 maart2025
We kunnen terugzien op een geslaagde gemeenteavond die in goede sfeer verliep.
Zoals in de uitnodiging stond vermeld is een gemeenteavond bedoeld om over zaken te praten die ons 
bezig houden en waar op andere momenten geen gelegenheid voor is.
Maar vooral om elkaar te ontmoeten en onze betrokkenheid met elkaar als gemeente te ervaren.
Op 17 maart gaven 29 gemeenteleden gehoor aan de uitnodiging en namen de gelegenheid te baat de 
nieuwe kerkenraadsleden te ontmoeten.
Op deze avond kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.
Het concept beleidsplan 2025-2030 en het financieel perspectief van de kerk voor de komende 5 jaren.
Uitgebreid ging Catrien Scholten, voorzitter van de kerkenraad in op een aantal aandachtspunten die de 
kerkenraad voor ogen staat.
O.a. hoe zorgen we voor genoeg aandacht voor gemeenteleden?
Wie kunnen we enthousiasmeren iets voor de kerk te doen? We hebben veel behoefte aan nieuwe 
vrijwilligers.
Onze kerkelijke gemeente kan alleen draaiende gehouden worden als er voldoende  mensen zich willen 
inzetten voor die gemeenschap.
Een andere vraag is, omdat we een kleine gemeente zijn die ook nog sterk vergrijst kunnen en willen we 
samenwerken met ons omringende gemeenten. En zo ja, hoe?
En hoe versterken we de binding met het dorp.
Een belangrijk agendapunt was ook “financiën” en dan met name ons financieel perspectief.
Auke Wegman, voorzitter Kerkrentmeesters gaf een heldere uiteenzetting over hoe we er financieel 
voorstaan.
Zoals  het er nu naar uitziet zullen onze tekorten jaarlijks toenemen.
De gemeente wordt kleiner, dus de inkomsten dalen.
En aan de andere kant blijven de kosten voor onderhoud en pastoraat stijgen.
Er zullen dan ook keuzes gemaakt moeten worden. Wat vinden we belangrijker, bezittingen (land, pastorie) 
voor de langere termijn of voldoende tijd voor pastoraat in het nu.
Allemaal vragen die we nu nog niet hoeven te beantwoorden, maar waar we in het komende jaar wel over 
moeten nadenken en besluiten over moeten nemen.
Dit zijn zaken waar we op de volgende gemeenteavond in september zeker terug zullen komen.
We vertrouwen er op dat u met ons mee blijft denken.

Lies Vreugdenhil, scriba

Zaterdag 14 juni 

BOEKENMARKT EN VERKOOP SCHILDERIJEN

Op zaterdag 14 juni a.s. vindt in het Witte Kerkje weer de boekenmarkt plaats. De boekenmarkt is 
van 10:00 – 15:00 uur. De kerk is dan volledig gevuld met tafels vol boeken, allemaal gedoneerd. Een 
groot en divers aanbod van boeken in mooie staat, bijna allemaal voor een euro per boek. Deze keer 
zijn er ook een aantal schilderijen te koop, gemaakt door Wim Hiddingh en gedoneerd aan de Stichting 
Vrienden. 

Uiteraard is er voor een geringe vergoeding ook koffie en thee te koop. De opbrengst is bestemd voor 
het behoud van het oude witte kerkje, de historische begraafplaats en de monumentale pastorie. 

Voor meer informatie mail naar info@vriendenwittekerkjegasselte.nl
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In de vorige Verbinding werd aangekondigd dat er de komende jaren aandacht wordt besteed aan het 

historische kerkhof bij het Witte Kerkje. De eerste stappen zijn gezet. Samengevat is de aanpak:  be-

schrijven, informeren en klussen!

1.  Informatie over kerkhof en graven toegankelijk maken

Er is een groepje van 4 personen bezig met informatie verzamelen voor een boekje, amateur historicus 

en archivaris Henk Meijeringh is de voortrekker. Wat er uiteindelijk allemaal gemaakt wordt (boekje, 

info-zuil, digitaal overzicht, ...) staat nog niet volledig vast. In ieder geval is er al een concept versie voor 

een boekje. Een en ander is ook afhankelijk van beschikbare middelen. De groep is bezig met het zoe-

ken van subsidie. En zeker is dat er regelmatig een presentatie met rondleiding over het historische 

kerkhof zal plaatsvinden. Via de Verbinding houden we u op de hoogte. 

2. Klussen op het oude kerkhof

De staat van de oude graven op het oude historische kerkhof bij het Witte Kerkje gaat hard achteruit 

en de oude graven vragen aandacht. Inmiddels is een groepje van 5 vrijwilligers bereid gevonden elke 

maand een dagdeel op het kerkhof te willen ‘klussen’. Via Landschapsbeheer Drenthe krijgen ze een 

scholing over het hoe en wat. Graag vullen we de groep verder aan. Voor meer informatie en als u ook 

wilt meehelpen, neem contact op met de koster (aanspreekpunt voor het traject).

Aandacht voor historisch kerkhof
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BloemengroetBloemengroetBloemengroetBloemengroet
De bloemen gingen in de 
afgelopen maanden als groet van 
de gemeente naar de volgende
personen:

 

9 maart
Mevr. L.Stolker, Gieterveen

16 maart
Mevr. M. van de Wal,  Gieten

23 maart
Fam. Drenth, Gasselte

30 maart
Mevr. Mennenga Wielaard, 
Gasselte

6 april
Mevr.E Schreuder, Gasselte

13 april 
Dhr. B. Boltjes, Gasselte

20 april
Mevr. H. Sanders, Kostvlies

27 april
Mevr. D. Glimmerveen, Gasselte

4 mei
Dhr. J. Geelhuis, Bronneger

11 mei
Mevr. T. Hoving, Gasselte

18 mei
Mevr. H. Braams, 
Vicarislaan Gasselte

Boekentip: ‘Durf moedig te zijn’

Bisschop Mariann Budde sprak president Trump toe, in de 
dienst na zijn inauguratie en deed een beroep op hem om me-
dedogen te hebben met mensen die in de marge moeten le-
ven. Al eerder, bij zijn eerste termijn als president, heeft zij zich 
moedig uitgelaten nadat president Trump de bijbel vasthield 
voor een foto terwijl hij voor St. John’s Church stond. Het was 
in juni 2020, tijdens de onrustige dagen nadat een politieagent 
in Minneapolis George Floyd had vermoord. Zij maakte be-
zwaar tegen het feit dat de president zich heilige symbolen – 
de Bijbel en de kerk zelf – had toegeëigend, terwijl er voor dit 
fotomoment met de president, honderden vreedzame demon-
stranten met geweld werden verwijderd uit Lafayette Square 
Park. Hierna schreef zij de eerste editie van haar boek ‘Durf 
moedig te zijn’. 

Nu, nadat haar toespraak zoveel stof deed opwaaien, is de 
tweede editie van dit boek uitgekomen. Zelf zegt ze erover:

Mijn doel met dit boek was niet om stil te staan bij dat ene beslis-
sende moment, maar om het in een breder perspectief te plaatsen. 
Ieder leven kent vele beslissende momenten die ons leren hoe we 
moedig kunnen zijn.

‘Durf moedig te zijn’ is een krachtig en inspirerend boek dat 
je uitdaagt om je angsten te trotseren en op te komen voor 
wat écht belangrijk is. Mariann Budde laat zien dat moed geen 
aangeboren talent is, maar een bewuste keuze die je elke dag 
opnieuw maakt. Of het nu gaat om je mening uiten, levenskeu-
zes maken of tegen de stroom in durven gaan – echte moed 
zit vaak in de kleine, dagelijkse beslissingen.

Met persoonlijke verhalen, prikkelende inzichten en voorbeel-
den uit de geschiedenis en popcultuur laat Budde zien hoe je 
de confrontatie aangaat zonder jezelf te verliezen. Dit boek 
biedt niet alleen inspiratie, maar ook praktische handvatten 
om authentiek en moedig te leven, ongeacht de uitdagingen die 
op je pad komen.

Zaterdag 14 juni a.s.
van 10.00 tot 15.00 uur

GROTER BOEKENMARKT
in het Witte Kerkje
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Het Liliane Fonds is een organisatie die 
sinds 1980 jaarlijks 85.000 tot 95.000 kinderen 
in circa 30 landen in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika steunt. Het gaat specifiek om kinderen 
met een handicap, die geen toegang hebben tot 
gezondheidszorg, onderwijs en de arbeidsmarkt.

In 1976 bezocht Liliane Brekelmans-Gronert (1929-2009) 
voor het eerst in bijna 40 jaar haar geboorte-eiland Su-
matra (Indonesië). Ze werd getroffen door een toevallige 
ontmoeting met Agnes, een jonge Indonesische die net 
als zijzelf als gevolg van polio een handicap had aan haar 
benen. Ze was door haar familie achtergelaten bij een 
weeshuis. Liliane en haar man verzamelden ruim 100 gul-
den en stuurden het op naar de zusters van het weeshuis 

waar Agnes verbleef. Zo kon het weeshuis een naaimachine aanschaffen, zodat Agnes, maar ook de 

andere meisjes met een handicap die in het weeshuis woonden, leerden werken met de machine. 
Na Agnes volgden andere kinderen en op 14 maart 1980 werd Stichting Liliane Fonds opgericht. Li-
liane (Lieke) Brekelmans-Gronert, oprichtster van het Liliane Fonds, is 16 februari 2009 op 79-ja-
rige leeftijd overleden.
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Maak uw wandeling naar kerk, werk, bos of hei 
       met goed verzorgde voeten door 

Medisch Pedicure Praktijk Pes Cura
Jannie E.G. Oortwijn-Timmer 

medisch pedicure

Achter de Brinken 4A

9462 RH Gasselte

0599-637 847 / 06-31 53 31 22

E-mail: mpppescura@hotmail.com

Noodkreet
Weer ligt het contactorgaan van het Witte 
Kerkje voor u.
En we hopen natuurlijk dat we het in de 
toekomst ook kunnen blijven uitgeven.
Maar daar zijn momenteel wel zorgen over. 
De redactie bestaat op dit moment echter 
nog maar uit één persoon en dat is wel heel 
kwetsbaar en best een gevaarlijke situatie. 
Er hoeft maar iets te gebeuren en de uitgave 
van de Verbinding komt in gevaar
misschien zelfs helemaal tot niet meer uit te 
geven.
Daarom zijn we dringend op zoek naar 
uitbreiding van de redactie.
U hoeft zelf echt geen artikelen etc. aan te 
leveren, maar te verzamelen en als redactie te 
bekijken of we er een mooi informatief blad  
van kunnen maken.
Aan de lay out hoeft u ook niets te doen, die 
is in prima en deskundige handen van Albert 
Timmer.

Voor meer informatie Lies Vreugdenhil 
0599-564107
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Van de diaconie
Afgelopen zaterdag 10 mei hebben Bas Boltjes en ik 
een gesprek gehad over het werk van de diaconie, 
Bas is gevraagd om de diaconie te ondersteunen. 
Deze belangrijke sectie is in onze gemeente onder-
vertegenwoordigd.

Voor wie Bas nog niet kennen:

Mijn naam is Bas Boltjes. Sinds begin 2023 woon ik 
in Gasselte, waar ik aan huis werk bij mijn eigen be-
drijfje als programmeur van een computerspel. De 
komende tijd kijk ik ernaar uit om hier en daar wat 
hand-en-spandiensten te verrichten en om uit te 
vogelen welke taken goed bij mij passen. 

Het werk van de diaconie kan voor wat betreft 
vorm en inhoud iets voorstellen wanneer je het 
samen doet. We zullen u op de hoogte houden hoe 
een en ander in de praktijk eruit gaat zien.

Nog een mededeling vanuit de diaconie:

De schaalcollecte die gehouden is voor de slachtof-
fers van Myanmar na de aardbeving in hun land is 
door de diaconie verdubbeld tot € 267,60. Ook is 
er een gift van € 100,00 gegaan naar het Hospice in 
Assen waar door vrijwilligers zulk belangrijk werk 
wordt gedaan.

Ina Helder

Schuldhulpmaatje zoekt Maatjes
Een op de vijf mensen in ons land heeft geldpro-
blemen waar ze zelf niet uitkomen. Als vrijwilliger 
bij SchuldHulpMaatje  ondersteun je hen. Je helpt 
mensen grip te krijgen op hun geldzaken. Zodat ze 
weer vooruit durven kijken en het leven wat lichter 
wordt. 
Een maatje biedt hulp aan mensen met geld-
zorgen of schulden en je helpt mensen  over-
zicht te krijgen in inkomsten, uitgaven en on-
betaalde rekeningen. Samen maak je een plan 
om de problemen op te lossen. Je neemt niet 
over,  maar stimuleert  om het zelf te doen. Je 
luister naar iemands verhaal zonder oordeel.                                                                                                                 
Het maatje wordt goed voorbereid met onze eigen 
driedaagse training, intervisie met andere Maatjes en 
een lokale coördinator die je kan helpen als het no-
dig is. Je plant zelf in overleg met de hulpvrager wan-
neer je jouw maatjeswerk doet. SchuldHulpMaatje 
zijn is niet altijd makkelijk, maar je maakt echt het 
verschil. Het geeft maatjes veel voldoening om ande-
ren verder te helpen.                                                                                                                                     
Ga naar schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-wor-
den of neem direct contact op met de coör-
dinator van SchuldHulpMaatje Aa en Hunze.                                                                          
Anita Bouma email contact@aaenhunze.schuldhulp-
maatje.nl
telefoon 06 13573228

Kerkenpad gemeente Aa en Hunze

Ook dit jaar is er weer een kerkenpad in de ge-
meente Aa en Hunze die  langs vier prachtige histo-
rische kerken voert. 
Kerkenpad 2025, dat dit jaar plaatsvindt op 4 woens-
dagen en wel op 16, 23 en 30 juli en op 6 augustus. 
Het is een  ontdekkingstocht door het prachtige 
Drentse landschap, langs kerken die het bezichtigen 
meer dan waard zijn. 
De route  voert langs de historische kerken van  
Anloo, Gieten, Gasselte en Rolde. In de kerken 
is van 10-17:00 uur een gids aanwezig die meer kan 
vertellen over de historie en architectuur.
Geïnteresseerden kunnen de route te voet, met de 
fi ets of met de auto afl eggen. De totale afstand is 
ongeveer 30 kilometer. Je kunt op elk punt van de 
route instappen en de kerken zijn ook los van elkaar 
te bezoeken. Langs de route vind je diverse mooie 
plekjes om wat te eten of te drinken of voor een 
picknick. 

Zomerochtend-geloofsgesprek 
 

 

 

 
Op mooie dinsdagochtenden  
middenin de zomermaanden  
 
eerst een bakje koffie of thee 
bij jou thuis  
of bij iemand anders 
in een luie stoel 
of in de tuin 
 
op een luchtige manier  
met elkaar praten over het geloof 
 
Doe je mee? 
Je bent welkom! 
Vanaf 10 uur 
 
Op 3 en 17 juni 
Op 1, 15 en 29 juli 
Op 12 en 26 augustus 
 
De eerste keer zien we elkaar 
Bij Loes Roersma 
Lutkenend 2 
 
 
Laat weten of je vervoer nodig hebt: 
06-11232923 
We kunnen carpoolen 
 

 
 

Zomerochtend-geloofsgesprek



80
80+Verjaardagen

Wie ben ik?
Vele vrijwilligers zijn op de een of andere manier 

betrokken bij de Protestantse Gemeente in Gasselte. 
Met enige regelmaat stellen we in Verbinding een van 

die vrijwilligers in het kort aan u voor. 
Deze keer Gerrit Bekkering

13

10 juni 1943
Mevrouw W. J. Boerema-Koops
Gieterweg 13

12 juni 1937
Mevrouw H Mulder-Meursing
Julianalaan 2

13 juni 1934
Mevrouw H. Wollerich-Wigchering
Burg. Gaarlandtlaan 2, Gasselternijveen

19 juni 1940
Mevrouw A.H. Posthuma-Wieringa
Grotenend 13

22 juni 1939
Mevrouw J.F. Pronk-Wiering
Stuifzandlaan 6

22 juni 1942
Mevrouw H. Hogenesch-Mulder
Achter de Brinken 14

26 juni 1941
De heer J. de Vries
Etten Hiddingelaan 1

26 juni 1935
Mevrouw Dalenberg
De Heugte 5

29 juni 1938
De heer W. Leber
Oosteresstraat 10, Borger

8 juli 1934
Mevrouw G. Hagenauw-Martens
De Hoefslag 31

Geboren ben ik in Stadskanaal op 15-06-1944. 
Mijn ouders hadden daar een akkerbouwbedrijf en 
hielden daarnaast ook een aantal melkkoeien. Zoals 
dat vroeger ging moest je op een boerderij al vroeg 

meehelpen en leerde al op jonge leeftijd melken. 
Zodra ik lang genoeg  stil kon zitten, werd ik ‘s zondags 

meegenomen naar de kerk en ik genoot het meest 
van de  orgelmuziek. Prachtig vond ik dat.  Bij ons 
thuis stond een harmonium oftewel een traporgel. 

Toen ik ongeveer 9 jaar oud was, begon ik met orgel-
les van de dorpsorganist van Gieterveen, Gerrit van 

Dam. Fantastisch vond ik dat. Vaak mocht ik met onze 
eigen organist van de kleine Gereformeerde kerk in 
Stadskanaal-Pekelderweg mee naar boven en soms al 
eens een bekende psalm begeleiden. Toen ik 12 jaar 

was werd ik gevraagd af en toe bij middagdiensten te 
spelen. Twee jaar heb ik les gehad van Van Dam, toen 

zei hij: “ ik kan je niet veel verder brengen, het is beter 
dat je nu naar een professionele leraar gaat”. Het heeft 
even geduurd voor het daarvan kwam. Ik ging  naar de 
Mulo en mijn vader had graag dat als ik tijd over had, 
wat ging helpen op de boerderij. Na de Mulo volgde 

de Middelbare Landbouwschool en daarna in militaire 
dienst. Na de militaire dienst  begon mijn werkzame 
leven. Dat werkzame leven hield in werken op een 

boerderij.  Intussen had ik mijn vrouw Willy ontmoet en 
met haar getrouwd. We kregen 3 kinderen, een dochter 

en 2 zoons. Intussen hebben we  5 kleinkinderen. 
Pas veel later, ik was ongeveer 45 jaar, kwam het er 
eindelijk van orgel-les te nemen. De eerste jaren bij  

Wim Opgelder in Borger en nog veel later een aantal 
jaren bij Pieter Pilon, via de muziekschool Stadskanaal. 

In verschillende kerken heb ik mogen spelen, o.a. 
gedurende 30 jaar in de Hervormde kerk in Stadskanaal 

aan de Oosterkade en natuurlijk in onze eigen 
gemeente van Gasselternijveen en ondertussen al weer 

bijna 28 jaar in het mooie Witte Kerkje van Gasselte 
op het prachtige Scheuerorgel.  We hebben 34 jaar in 
Gasselternijveen gewoond en nu wonen we al weer 
met veel plezier tien en een half jaar in Hoogeveen.

Maar rij nog regelmatig met veel plezier naar Gasselte 
om de gemeente te begeleiden tijdens kerkdiensten.

Arjen
Rechthoek
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Disclaimer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de 
Privacywet, moet onder meer de privacy van iedereen (beter) 
beschermen. Het was en is altijd een vaste gewoonte om in 
iedere Verbinding ook de adressen te vermelden van mensen 
die bijvoorbeeld een bloemetje verdienen of er al één hebben 
ontvangen. Voor veel mensen is dat vaak een extra reden om er 
ook persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het kader van 
‘omzien naar elkaar.’
Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie, dat 
dit erg op prijs wordt gesteld. Wanneer u uw adresgegevens 
niet vermeld wilt zien, laat dit dan even weten via het redactie-
adres: 
ivdbovenkamp@hotmail.com

De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om 
ingezonden kopij aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. 
Er kan hierover niet worden gecorrespondeerd.

De eindredactie

Kopij 
voor de volgende Verbinding ontvangen 

we graag voor vrijdag 10 augustus

e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl 

8 juli 1942
De heer H. Hilbolling
De Hoefslag 5

17 juli 1945
Mevrouw J Sanders-Schuiling
Bernard Fabritiuslaan 11

24 juli 1940
Mevrouw J. Nijhof-Klaassens
Schulte Alinghlaan 79

25 juli 1942
Mevrouw A.H. Bokhorst-Lubbers
Looweg 4

1 augustus 1938
De heer J. Hoving
Achter de Brinken 35

6 augustus 1943
De heer E. J. Ottens
Schulte Alinghlaan 55

14 augustus 1945
De heer H. Speelman
Gasselterboerveen 7, Gasselternijveen

24 augustus 1943
Mevrouw G. de Vries-Kameling
Etten Hiddingelaan 1

30 augustus 1938
De heer B.J. Visscher
J. Hugeslaan 8a

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 
en een fi jne dag toegewenst.

Geen koffi eochtenden tijdens de 
zomermaanden

Gedurende de zomermaanden zijn er geen koffi  e-
ochtenden in de Leerkamer van het Witt e Kerkje .

Dat betekent niet dat er ti jdens de zomermaanden 
geen acti viteiten zijn om elkaar te ontmoeten.

Op de dinsdagmorgen houdt ds. Loes Roersma een 
zomerochtend geloofsgesprek. Informati e hierover 
vindt u elders in de Verbinding.

Ook zijn er vier Kerkenpad woensdagen. Ook hier-
over vindt u elders in de Verbinding informati e.

Op woensdag 10 september wordt de eerstvol-
gende koffi  eochtend weer gehouden. De koffi  e staat 
dan weer klaar vanaf 10 uur tot 11.30 uur. De koffi  e-
ochtend wordt gehouden in de Leerkamer van het 
Witt e Kerkje, die staat op het terrein van de kerk en 
tegen de pastorie is  gebouwd. Er is voldoende par-
keergelegenheid en iedereen is van harte welkom 
om een lekker kopje of thee te komen drinken. 

Arjen
Rechthoek



Collecten

 Kerkdiensten
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld
 

                                               

 
Datum    Voorganger     Schaal;ollecten

  1 juni ds. B. Verduijn Voedselbank
  8 juni ds. L. Roersma KIA pinkstercollecte Myanmar
  Pinksteren
15 juni ds L Roersma Gemeentewerk
 Slotdienst  
22 juni ds. H. Westerik KIA   Binnenlands diaconaat
29 juni ds. Th van het Hof  Rode Kruis
  6 juli ds. L Roersma KIA   Werelddiaconaat, Ghana
13 juli mevr. A. van Til-Kornelis  Liliane Fonds
20 juli ds. A Troost Hospice Stadskanaal
27 juli ds. T Pattinasarany Gemeentewerk
  3 augustus    ds. L. Roersma Dorcas
10 augustus onbekend  Kerkmuziek en Cantorij
17 augustus    ds. H. Marsman Stichting Hulphond
24 augustus mevr. A. van Til-Kornelis  Voedselbank
31 augustus    ds. T. Parttinasarany Onderhoud kerk en Pastorie
  7 september  ds. L. Roersma KIA Nederland, jonge generatie 
  Startzondag      
               

Datum Diac. Kerkrm. Schaal Bestemming  schaal

02-03-2025 27,70 25,42 70,00 KIA Voorjaarszending Egypte

09-03-2025 29,50 26,60 59,00 Gemeentewerk

16-03-2025 30,60 30,20 73,00 KIA Gevangenen in Nederland

23-03-2025 25,35 29,05 74,95 Onderhoud Kerk en Pastorie

30-03-2025 71,20 39,40 73,50 Kia Wereld Diaconaat, Columbia kinderen in achter- 
    standswijken

06-04-2025 133,80 54,80 186,57 Onderhoud historisch kerkhof

13-04-2025 34,02 32,76 118,50 Dorcas

17-04-2025 0,00 0,00 25,20 Hospice Assen

20-04-2025 37,25 33,20 161,00 KIA Paascollecte Oekraïne

27-04-2025 17,60 18,20 40,00 St Epapraf, zorg gedetineerde nederlanders 

    wereldwijd



Wijk Contactpersoon Telefoon        

Dorpsstraat Vacature                               
 
De Brinken, J. Hugeslaan, Grotenend,  Mevr. L. Wilkens 564206 
Esweg, Stationsstraat, Looweg   

Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg, Vacature 

Kostvlies, Achterweg, Verlengde Grensweg Mevr. M. Barhorst 564279 

Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat Mevr. M. Zwaan 565030
(Bronnegerveen) 
 
De Hoefslag Vacature 

De Hoefslag 1 t/m 49 (appartementen) Vacature 564896
 

Hoogte der Heide Mevr. J. Hadderingh 564896

Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan Mevr. M. de Wolde 06-15101388 
 
 
De Heugte, Thebinckslaan, Mevr. T. Berkhout 06-52076107 
B. Fabritiuslaan, Catharinalaan 

E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan Vacature 

Henricuslaan, W. Bronningerlaan, Vacature
J. Cuperuslaan

Schulte Alinghlaan Mevr. M. Pieters-van het Hof 06-23729979 
                                                                  

Olde Hof, Stuifzandlaan, Markepad,  Vacature
Markeweg, Molenstraat    

Kerkstraat Mevr. F. Roosien 06-14645492

Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg, Vacature 
                                                     
Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg Vacature

Gasselternijveen, Gasselterboerveen, Mevr. H. Speelman 0599-512523
Gasselterboerveenschemond,  
Gasselternijveenschemond

Gieten Vacature 

Drouwen, Borger en overig buitengebied Mevr. M.J. Berkhoff 564723
                                                                                              
                   

                                                       

Vormgeving en druk:

Grafi sch Goed
Dorpsstraat 14

9462 PL Gasselte
info@grafi schgoedgasselte.nl

Vormgeving en druk:

Gedrukt op papier
afkomstig uit productiebossen. 

Hierdoor gaan geen oerbossen verloren.

Contactpersonen Protestantse Gemeente Gasselte

Verbinding is een uitgave van 
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Nummer 
juni-juli-augustus 2025

Redactie 
Verbinding

Lies Vreugdenhil
Tel. 564107

e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl 

Het volgende nummer
van Verbinding

verschijnt 
september 2025

Kopij mailen naar
e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl 


